Verslag van het bezoek aan ons weeshuis in Battambong Cambodja door Henk van Zijtveld februari
2017

Natuurlijk was het weer een lange vliegreis maar na 15 uur uiteindelijk geland in Phom Penh waar
Vireak, onze eigen vaste agente, mij ophaalde. Het was top haar weer te zien. We zijn direct
doorgereisd met de auto (5 uur) naar Battambong waar ons huis gevestigd is. Hier ontmoeten we
Brian O’Ruairc van Rotaryclub South Surrey Vancouver Canada, Chip Bowes en Dougie Riach van
Rotaryclub Bangkok South Bangkok Thailand en onze vaste adviseur vanaf het begin van onze
stichting Arie Bloed welke tevens lid is van Rotaryclub Bangkok South. Deze beide Rotaryclubs zijn
grote sponsoren van ons huis en waren overgevlogen om samen met ons de vorderingen in het
afgelopen jaar te bekijken en we reizen de komende dagen dan ook samen op.

Na een nachtje heerlijk slapen zijn we de volgende dag naar ons huis gegaan. Wat we daar aantroffen
was geweldig.




Allereerst de kinderen natuurlijk. Bij aankomst waren er ongeveer 10 aanwezig want de rest was naar

school. Ze zien er heel verzorgd uit wat eigenlijk gelijk iets zegt over hoe het gaat. Ze zijn allemaal
vriendelijk, vrolijk en het straalt een sfeer uit van “ We voelen ons hier thuis” Geweldig om te zien.
Tussen de middag komen de andere kinderen uit school, totaal hebben we er nu 37 in ons huis, en
ook die zien er blij en verzorgd uit. Sinds 3 jaar hebben we een nieuwe manager Mrs Nong en alles
straalt uit dat zij als een goede moeder het huis bestuurd. Helemaal top!



Onze manager Mrs Nong midden en onze agente Vireak rechts

Ook de rest van de organisatie is onder haar leiding stappen verder gekomen. Het jongensgebouw
was volledig gerenoveerd en omgevormd van golfplaten wanden en 1 grote zaal naar een stenen
gebouw met gescheiden afdelingen voor de diverse leeftijdsgroepen in ons huis (tot 6 jaar, van 6 tot
12 jaar en van 12 tot 18 jaar). Een stuk grond achter ons hoofdgebouw is middels grond ophoging en
verbetering geschikt gemaakt om eigen producten te verbouwen. De eerste oogst van mais was juist
geweest en nu gaan ze er suikerriet op verbouwen. Verder hebben ze een heel aantal kippen en
ondertussen ook kuikens. Ze hebben een varken gekregen en deze mesten ze vet, verkopen hem en
met de opbrengst kopen ze weer een nieuwe big en houden ze ongeveer 50% van de opbrengst over
om aan de kinderen te besteden. Rondom de gebouwen zijn mango bomen gezet die ze van een
sponsor gekregen hebben en die zorgen enerzijds voor schaduw en anderzijds voor de vruchten.
Kortom er is een miniatuur agricultuur aan het ontstaan met als doel alles wat je zelf verbouwt hoef
je niet te kopen! Hiernaast heeft het ook een educatief doel voor de kinderen.






Maisveld geoogst

Ook dit alles is met name te danken aan de inzet van onze locatie manager mevrouw Nong die sinds
3 jaar ons huis leidt. Ik had voetballen meegenomen en die zijn bij de kinderen natuurlijk altijd heel
welkom. Arie Bloed hield onder de kinderen een mini quiz met prijzen dien meegenomen waren wat
ook tot lachwekkende situaties leidde.



Brian (Rotary Canada), Arie Bloed (onze vaste adviseur en degene die ons heeft geholpen dit project
te vinden en op te zetten), Chip en Dougie (beiden Rotary Bangkok South)



Tenslotte heb ik nog een uitgebreid gesprek gehad met Heng Rithy die op kosten van Henk en
Hanneke aan het studeren is voor verpleger. Hij haalt zijn semesters keurig en heeft gevraagd of hij

naast zijn studie een vreemde taal mag gaan leren. Als hij al zijn semesters haalt mag hij dat gaan
doen.



Verder hadden we nog een ontmoeting gepland met Sarin Kunthea die op kosten van Gradus en
Brian aan het studeren is. Zij had echter afgezegd wegens familie omstandigheden. Haar studie

verloopt overigens wel volgens plan.

Brian (Canada) had nog een indringend gesprek met een student die zij sponsoren en die tussentijds
gestopt was maar nu toch weer verder wilde studeren. Uiteindelijk heeft Brian besloten dat hij nog
één kans krijgt maar als er weer onregelmatigheden in zijn studie voordoen dan is het over en uit.

Die avond hebben we gezamenlijk de toekomst plannen van het huis besproken. Hierbij is enerzijds
de funding van de running costs aan de orde geweest en daarnaast diverse verbeteringen die in
projectvorm aangepakt gaan worden. Afgesproken is dat dit een gezamenlijke aanpak van alle
betrokkenen zal zijn.

De volgende dag hadden we bezoek van Retrei, een jongen die middels sponsoring van Deirdre en
Brian uit Canada, studeert voor architect. Hij was ’s nachts om 4.00 uur in de nachtbus uit Phnom
Penh gestapt om ons die ochtend te kunnen ontmoeten en ons bij te praten omtrent de voortgang
van zijn studie. Hij gaat als een speer en dat is goed om te zien!

Kortom een zeer vruchtbaar bezoek en besprekingen met de studenten waarbij de progressie op alle
fronten uitermate tot blijdschap en dankbaarheid stemt!!!



De volgende dag zijn we terug gereisd naar Phnom Penh en’s avonds hebben Vireak, haar man
Emmerson en 2 van hun kinderen samen met Arie Bloed en mijn persoon onder een gezellig diner de
zaken nog eens goed geévalueerd en de toekomstige plannen doorgenomen. Conclusie: We gaan

voortvarend voort met dit prachtige project!

De volgende dag hebben we een ontmoeting met Arnout Bigare. Dit is de fransman, werkzaam voor
een internationaal bedrijf in de regio zuid oost Azié, en die als privé persoon het bestuur en de
sponsoring van CPCDO Phnom Penh (onze hoofd organisatie) overgenomen heeft van Mr Yuth. Dit is
een geweldige vooruitgang gebleken. Hij pakt de zaken voortvarend aan en alle lof voor zijn inbreng
en werkwijze. Beide huizen (Phnom Penh en Battambong) hebben een inspectie bezoek gehad van
het ministerie en de verbeterpunten die hieruit per huis naar voren zijn gekomen hebben we
besproken. Er zijn geen echte wezenlijke punten maar wel zaken die aangepakt moeten worden.
Voor ons huis is dit met name dat het aantal kinderen in ons huis afgezet tegen de norm van het
aantal benodigde stafleden (medewerkers/sters) leidt tot het feit dat we één personeelslid extra
zullen moeten aanstellen. Vireak zal de verbeterpunten oppakken. Het was een vruchtbare meeting.



Die avond ben ik gaan eten met SreyNu. Zij is de eerste studente die afgestudeerd is onder
sponsoring van Henk en Hanneke en het gaat geweldig met haar. Ze heeft een baan, een kamer en
ondertussen ook een eigen brommer. Nadat we lekker gegeten hebben gaan we samen naar de
avondmarkt in het centrum van Phnom Penh. Gezellig met elkaar kwebbelend gaan we over de
markt en na afloop stelt SreyNu voor dat ze mij met de brommer naar mijn hotel brengt. Mij best en
dus stap ik achterop en daar gaan we dan dwars door de stad. Bij het hotel aangekomen stopt ze
voor de deur en we nemen afscheid en dan wordt het echt lachen. SreyNu zegt tegen mij dat ze niet
weggaat voordat ik naar binnen loop. lk zeg: Nee joh rij maar weg en ik zwaai je wel uit. Nou zegt ze
dat doe ik niet want ik wil zeker weten dat je veilig aangekomen bent!!! Onze hele kleine en super
dunne ienie mienie muis zal de oude man wel even thuis brengen. Humor!!



De volgende dag vertrek ik moe maar zeer voldaan terug naar huis. In alle opzichten een succesvolle

trip



